
 

Lessen GVO                                  

Wat is het weer snel gegaan dit schooljaar! 

We hebben heel veel dingen gedaan tijdens te lessen….  

De kinderen hebben verhalen gehoord uit verschillende tradities.  

We kijken wat we nu nog steeds kunnen leren van hele oude verhalen over mensen 

die dingen meemaken in hun leven en beslissingen nemen en net als wij nadenken 

over het leven.  

Bijvoorbeeld het verhaal van het leven van Jozef. Dit verhaal hebben ze ook samen 

helemaal in een toneelstuk uitgespeeld met de kleding die er bij hoort.  

Favoriet heb ik gemerkt was wel het verhaal over de Blauwe beer uit de 

Boeddhistische traditie. Misschien weten ze ook het verhaal van Socrates en de drie 

zeven nog? 

Natuurlijk zijn we bezig geweest met de verhalen die horen bij de feestdagen. In de 

weken voor de Kerst hebben we levende standbeelden gemaakt van de 

voormoeders van Jezus allemaal vrouwen met een bijzonder verhaal. Rond Pasen  

een les met ontspanningsoefening waarbij we op de grond liggen met de armen wijd 

en ontdekken we dat precies in het midden van onze armen en benen ons hart zit. 

Tijdens de les over Pinksteren hebben we met belleblaas gespeeld om een beetje te 

snappen wat het feest inhoudt en een slinger gemaakt. Met Hemelvaartsdag een 

verhaal over Colton Bupo zijn vader schreef het boek: “De jongen die in de hemel 

was”.  

We hebben tijdens een les powerspray gemaakt voor Thirza (een meisje dat in een 

oorlogssituatie in Sudan woonde en via het jeugdjournaal bekend werd). In een 

aantal klassen is er met Thirza via videobellen contact geweest. Dat maakte op ons 

allemaal veel indruk. We hebben nagedacht wat iemand die bang is nodig heeft. Alle 

ingrediënten samen vormde een bemoedigende “spray”. De kinderen hebben 

prachtige tekeningen gemaakt en lieve briefjes geschreven aan Thirza.  

Wat we vooral doen tijdens de lessen is nadenken over hoe we het zo fijn mogelijk 

kunnen hebben met zijn allen op deze wereld. In de verhalen leren we dat op 

verschillende manieren in verschillende situaties van de figuren uit dat verhaal. 

De kinderen merken tijdens ontspanningsoefeningen, als we allemaal helemaal stil 

zijn, dat er een plekje in ons is waar we allemaal hetzelfde willen namelijk: VREDE. 

Niet alleen de kinderen vinden die oefeningen fijn!       



Met groep 7 en 8 brachten we een bezoekje aan de Dorpskerk. We hebben de kerk 

gezien en het orgel gehoord. De dominee heeft heel veel verteld over de kerk en ook 

over hoe hij dominee is geworden. Dat was een lange weg vanaf het VMBO maar hij 

wilde het zo graag, dat het gelukt is!  

Aan het einde van dit schooljaar neem ik helaas afscheid van de Meerpaal en alle 

kinderen en collega’s. Dat vind ik ontzettend jammer, maar deze keuze is voor nu 

nodig i.v.m. een studie die ik volg om dit werk te mogen doen. Er moet één werkdag 

af en de Meerpaal lijkt de meest voordehand liggende. Met pijn in mijn hart heb ik 

afscheid genomen van alle kinderen die stuk voor stuk in mijn hart zijn gaan zitten 

(en natuurlijk blijven!). 

Ze hebben mij enorm verwend met een geweldig mooi afscheidsboek met daarin 

prachtige tekeningen en brieven. Ik heb er zoals juf Yolande al voorspelde inderdaad 

menig traantje bij weggepinkt tijdens het lezen…. Ook via deze weg allemaal 

heeeeeeel erg bedankt! 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie toe en voor de kinderen heel veel 

plezier bij de nieuwe juf!  

Graag tot ooit weer een keer! 

Hartelijke groet, 

Juf Marieke 


